Ze geven mij een glimlach

Interview met Linda, onze creatieve vrijwilligster

Red.: Welkom Linda, wij kennen jou

sinds jaren als de goedgezinde dame
die in het leven van onze patiéntjes
en hun broer(s)/zus(sen) letterlijk
zachtheid en kleur brengt met

jouw prachtige viltwerk. Om met de
'klassieke' vraag te starten: hoe ben

jij met ons in contact gekomen?

Linda: Dat was in 2007; toen ben ik
vanuit DellEving gecontacteerd. De
medewerkers hadden mij via mijn

website gevonden.

Red.: Jouw website heeft toch een
speciaal concept, er is een link naar

mensen met kanker, niet?

Linda: Ja, daarop worden mutsen
en sjaals aangeboden aan mensen

die chemo krijgen. Daarvoor werk ik

samen met een kapper in Nazareth,
‘Beauty Hairconcept’ (www.beauty-
hairconcept.be). Het was die kapper
die mij via een beurs op het spoor

kwam.
Red.: Maar terug naar DellEving...

Linda: In de zomer van 2007 gaf ik
dan een eerste workshop in de tuin
van DellEving, aan een groepje van

zo'n 10-12 kinderen.
Red.: En die kende een groot succes!

Linda: Ja, en daarom werden -
telkens in de grote vakanties - die

workshops herhaald.

Red.: Het werd ons al snel duidelijk
dat jij echt een hart voor kinderen

hebt.

Linda: Klopt! Ik heb zelf geen
kinderen en met mijn vilten wilde
ik kinderen helpen. Het is ook zo
dankbaar: bij jullie werken alle
kinderen — of de groep nu klein
of groot is en van jong tot ouder -
altijd mee. Dat is wel eens anders
bij de workshops die ik privé voor

kinderen organiseer...

Red.: Aanvankelijk werkte jij nog

en werden jouw workshops via het

e

Kinderkankerfonds vergoed, maar als
ik mij niet vergis is er sinds vorig jaar
in jouw leven een nieuwe wending

gekomen?

Linda: Sinds 1 mei 2013 ben ik met
pensioen. Ik ben dat vilten blijven
doen als bijberoep, maar sindsdien
doe ik het geheel vrijwillig voor

dellEving.

Red.: Hoe ben je op hetidee van de

knuffels gekomen?

Linda: Dat is gekomen in 2012
doordat ik in een workshop voor
volwassenen vertelde over de
brussen. Eén mevrouw, Renée
Maeyaert, stelde voor om met de
studenten van het Europacollege te
Brugge waarvoor ze werkte knuffels
te maken. Ze deed een oproep en
26 studenten daagden op in haar
atelier. Ze maakten samen meer dan
60 knuffels en die brachten we naar
DellEving.

En nadien ging het in stijgende lijn:
naar 165 knuffels! Eén mevrouw
maakte er toen in haar ééntje

maar liefst meer dan dertig! Maar
knuffels maken is niet eenvoudig
als je nog niet gevilt hebt. Zo
ontstond de idee voor het maken
van een handpop, wat sneller gaat.

Nu geef ik workshops zowel in het



Europacollege’ als thuis. Ik vraag

enkel een vrijwillige gift van 3 euro
voor het Kinderkankerfonds. Zo kan
ik ook telkens een mooi bedrag aan

het KKF schenken, dit jaar 500 euro!

Red.: Hoe is je passie voor vilten

ontstaan?

Linda: Ik heb jarenlang
zijdeschilderen gedaan. In 1998
begon ik met vilten op zijde en dat
beviel mij. Ik gaf een workshop bij
revalidatiepatiénten en in het kader

van een project voor leerkrachten.

Red.: Jij kwam ook op onze afdeling,

5K12 D, bij de patiéntjes zelf?

Linda: Ja, de eerste keer was dat
lastig; ik schrok van de confrontatie.
Maar ik heb mij eventjes afgezonderd
en me vermand... en deed verder.
Later ‘'moest’ ik het thuis vertellen,
het “kwijt kunnen". Maar ik kreeg er

ook zo enorm veel voor terug!

Red.: Als ik jou zo hoor, merk ik

dat wij daar zelf niet meer zo bij

stil staan. Voor ons zijn het gewone
. kinderen ondanks hun ernstige

ziekte.

Linda: Maar als ik het nog eens
zou mogen doen, dan zou het
gemakkelijker zijn. Ik ben ook al

eens uitgenodigd om te vilten op

adokamp en dat viel goed mee. En

verder op de OVOK-dag.

Red.: Om nog even op dat schilderen
op zijde terug te komen. Hoe ben je

daartoe gekomen?

Linda: Al als kind was ik bezig
met naald en draad, met textiel.
Werken met de handen, met wol,
zachte producten heeft mij altijd
aangesproken Ik heb ook een jaar
kleurenconsulente gevolgd, want

“kleur is leven"!

Red.: Maar als beroep deed je iets

anders hé?

Linda: Ja, Ik volgde een opleiding
steno-dactylo, studeerde af in
1971 en vond onmiddellijk werk.
Als klerk-stenotypiste maakte ik
deel uit van het stadspersoneel

op de Technische Dienst, waar ik
lastenboeken typte. Dat deed ik 42
jaar lang, de laatste 16 jaar was ik
ook secretaresse in de Academie

Avondonderwijs in Brugge.

Red.: Heb je nog andere hobby's?

Linda: Kokkerellen in de keuken, o.a.
brood bakken en confituur maken.
En verder tuinieren: wij hebben

een Engelse tuin. Tenslotte reis ik
graag, niet buiten Europa, maar

naar landen als Frankrijk, Italié en

1 Het Europacollege is een onafhankelijk universitair instituut dat verschillende
Masters (postgraduaat) in gespecialiseerde Europese studies aanbiedt.
Het heeft twee campussen; in Brugge en in het Poolse Natolin.
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Engeland. In Engeland zijn het vooral
de tuinen en kastelen die mij erg
aanspreken. Ik zou graag nog naar
Schotland, lerland en Zweden gaan.
Mijn man leest veel en in het kader
van de herdenking 14-18 staat er een
reis naar Normandié op stapel. En ik
ben bovendien een 'autofreak’: ik

rij veel en graag, zelfs in Engeland.
Het vliegtuig nemen daarentegen
vermijd ik...

Mijn man is sinds 1 mei dit jaar met
pensioen. Hij was Afdelingshoofd van
Burgerzaken te Brugge. 0ok hij wil
zich engageren in vrijwilligerswerk,
ook met kinderen. We hebben elkaar
ontmoet op het werk en "Ik ben voor

hem gevallen" (lacht).

Red.: Maar je bent ook nog bezig
met een speciaal project voor

DellEving?

Linda: Het heeft te maken met

Renée die ik al eerder vermeldde en

haar liefhebberij voor vilt en mijn
liefde voor katten én vilt. We zijn
er samen mee bezig en hopen het
resultaat binnenkort naar DellEving
te verhuizen. Maar wat het precies

wordt blijft nog even geheim...

Red.: Een beetje mysterieus mag
het blijven... Ben je ook een

familiemens?

Linda: We hebben een kleine
familie. Zelf heb ik één zus die
kinesiste is en twee kinderen heeft.
Die kwamen veel bij mij tijdens de
vakanties. 0ok mijn man heeft één
zus, die eveneens twee kinderen
heeft, twee meisjes die intussen
jongvolwassenen zijn. Zij woonde
met haar gezin jarenlang in Afrika.
En verder zijn allebei mijn ouders

nog in leven.

Red.: De eveneens ‘klassieke’

afronding van een interview

is de vraag naar jouw boodschap
aan de gezinnen met een kind in

behandeling?

Linda: Dat ze niet mogen opgeven
en er zeker voor moeten gaan. En
ik zou hen willen aanmoedigen om
steun te zoeken bij anderen in hun

omgeving!

Red.: Dank je wel Linda. En dit niet
alleen voor het interview, maar ook
voor al je prachtige en belangeloze
inzet voor de kinderen op de
afdeling en De Lieving. Ik vermoed
dat het 'in de kijker' staan in deze
Raakpunt je wel plezier zal doen. En
— wie weet - misschien zal het ertoe
leiden dat 'vilten’ bij enkele lezers

een nieuwe passie wordt.

Patricia,

Psycholoog




